
Hee Bo, kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben dus Bo en ik ben 19 jaar. Ik woon bij mijn moeder en 
stiefvader in Eindhoven. We kunnen het heel goed vinden 
met elkaar. Thuis is het altijd lachen. En daarnaast heb ik 
een vriend en een kitten. Alle foto’s die ik maak zijn van 
haar. Verder is het eigenlijk niet zoveel bijzonders. 

Wat vind je leuk om te doen? 
Gewoon, thuis en met familie zijn. Met mijn nichtjes kan ik 
het goed vinden. Vorig jaar ben ik met mijn tante, nichtje 
en zusje naar Egypte gegaan. Dat was de eerste keer zonder 
mijn moeder. Mijn opa en oma wonen dichtbij. Daar ga ik 
ook vaak heen. Ik heb één vriendin waarmee ik alles deel. 
Eerst waren we met een grotere vriendengroep, maar er 
is altijd wel een vriendin die het verpest. Die vertelt dan 
alles achter je rug om door. Daarom heb ik ook moeite om 
mensen te vertrouwen. 

Wat doe je zoal in een week? 
In mijn tweede jaar mbo ben ik gestopt. Ik wilde niet gelijk 
door met een andere opleiding, omdat ik niet weer de ver-
keerde keuze wilde maken. Het is altijd druk in mijn hoofd, 
concentreren gaat moeilijk. Er spelen ook veel dingen, dus 
ik wil eerst mijn leven stabieler krijgen. Daarna kan ik goed 
starten. Geld verdienen en m’n rijbewijs halen bijvoorbeeld. 
Als ik de auto kan lenen hoef ik niet meer met het OV. Met 
de bus kom ik altijd te laat. 

In gesprek met Bo
M’n tussenjaar duurt inmiddels al wel twee jaar. De afge-
lopen twee jaar heb ik veel verschillende baantjes gehad. 
Ik heb echt van alles gedaan, maar nooit langer dan 
drie maanden. Na een tijdje stop ik opeens met wer-
ken, soms al na een paar dagen. Ik weet ook niet 
zo goed waarom dat zo gaat bij mij en dat vind ik 
moeilijk. Ja, als het niet goed met mij gaat, lukt 
werken ook niet. Dat heeft waarschijnlijk ook met 
het overlijden van mijn vader te maken. Sowieso 
heb ik veel dingen nog niet verwerkt. 

Wat ga je na je tussenjaar doen? 
Mijn moeder moest ik mijn woord geven dat ik weer 
terugga naar school. Ik wil ook wel echt een diploma ha-
len hoor. Ik denk aan een BBL-opleiding, misschien de-
tailhandel. Ik vind het wel spannend hoe dat dan finan-
cieel gaat, want nu kan ik maar net rondkomen. Hopelijk 
verdien ik met werken en opleiding erbij doen genoeg. 

Je krijgt nu ook hulp van een Doorstroomcoach. Hoe 
ging dat? 
Ik had een brief van het Doorstroompunt gekregen, maar 
daar had ik niet op gereageerd want die was ik vergeten. En 
toen stond die begeleider ineens aan de deur! Door wat ik 
heb meegemaakt hou ik mensen eerst altijd op afstand. 
Ook hulpverleners. Ik heb m’n verhaal al zo vaak gedaan en 
dan kunnen ze toch niks voor me doen. Maar met deze 
begeleider klikte 



het goed en nu weet ik dat ik altijd op haar kan terugvallen. 
Ze houdt zich aan haar woord en ze heeft het beste met 
me voor. Ook als er niks is of als ze nergens iets aan kan 
veranderen, dan nog stuurt ze tussendoor even een appje 
en vraagt hoe het met me is. 

Hoe ziet die hulp er dan uit? 
Kijk, thuis praat ik ook wel ‘es over dit soort dingen, maar 
die weten ook niet hoe mij te helpen. Mijn begeleider 
spreek ik één keer in de maand, denk ik. Ik moest bijvoor-
beeld een vragenlijst invullen om te kijken wat mijn inte-
resses zijn en welke opleiding daarbij past. De antwoor-
den bespreken we daarna. Daardoor kijk ik wel breder, 
want eerst dacht ik gewoon ‘Oh, dat kan kies ik gewoon 
die opleiding’, maar dat werkt dus eigenlijk niet. Met 

haar kom ik steeds een stapje verder. En als mijn bege-
leider me niet kan helpen, dan kijken we welke organi-
satie dat wel kan. Een sociaal wijkteam bijvoorbeeld. 

Hoe zag jouw leven er een paar jaar geleden uit? 
Vroeger was ik een gevoelig persoon. Dat heb ik nu niet 
meer zo. Voor mijn leeftijd heb ik al heel wat meegemaakt 
en dat heeft mij hard gemaakt. Ik praat wel, maar gevoelige 
dingen krop ik op en dat blijft dan in mij zitten. Mijn bege-
leider zegt wel eens dat ik een beschermlaagje om mij heen 
heb gebouwd. Hoe dat te doorbreken weet ik niet.

Hoe zie je de toekomst? 
Voor mijn gevoel ligt de druk voor vrouwen hoger dan voor 
mannen. Van vrouwen wordt toch verwacht dat ze én di-
ploma halen én het huishouden doen. Die druk voel ik wel. 
Nu wil ik eerst mijn leven op orde krijgen. Later wil ik veel 
geld hebben, omdat het leven duur is. En ik wil een goede 
band houden met mijn familie. En binnen vijf jaar wil ik 
getrouwd zijn. Ik hou niet van alleen zijn en trouwen geeft 
zekerheid. En misschien dat ik voor die tijd nog wel naar 
het buitenland ga. 




